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Meer van God voor zijn troon
door Arie van der Stoep

Ken je de troon van God? Wat ik bedoel? Ga je wel eens voor de troon van God staan, om jezelf

aan Hem te geven? Of om Hem te aanbidden, te danken, Hem eer te geven of eenvoudig, om

voor Hem een lied te zingen, om Hem daarmee blij te maken?

Rare gedachte, hè! Of niet? In de Bijbel zie je dat mensen dit normaal vonden. Zij kenden God en

wisten hoe belangrijk Hij dit vindt. Tot U roep ik, HEER, mijn rots; ..., zegt David en dat roepen was

letterlijk, want bidden deed je niet stilletjes in jezelf. En hij gaat verder: Hoor naar mijn luide smekingen,

als ik tot U roep om hulp en mijn handen ophef (letterlijk - AvdS) naar uw binnenste heiligdom, dat is

waar Gods troon is. (1)

Dorst

Even later roept hij: Geprezen zij de HEER, want Hij heeft gehoord mijn luide smekingen... Daarom juicht

mijn hart en loof ik Hem met mijn lied. (2) Doe je zoiets in de kerk? Of ook in je eentje, heel persoonlijk,

alleen voor Hem, om Hem te eren en Hem je liefde te bewijzen?

Als je dit doet, zul je merken dat het je dichter bij Hem brengt, dat je meer van Hemzelf ontvangt, van

zijn tegenwoordigheid, van de glans van zijn aanwezigheid. David bidt: O God, Gij zijt mijn God, U zoek

ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U, ... (3) Heb je ook zo’n verlangen naar God?

Gelukkige momenten

David zegt waarom hij dat heeft: Want uw goedertierenheid (= uw bewijzen van goedheid, liefde en

genade voor mij - AvdS) is beter dan het leven... Die gaat hem boven alles. Daarom eert hij God om die

goedertierenheid: ...mijn lippen zullen U roemen. Zo wil ik U prijzen mijn leven lang, in uw naam mijn

handen opheffen - letterlijk dus, voor Hém! (3) 

Zelfs ‘s nachts beleeft David die momenten voor Gods troon: Als met vet en merg word ik verzadigd (=

ik word helemaal voldaan en gelukkig - AvdS), mijn mond looft met jubelende lippen, wanneer ik aan U

denk op mijn legerstede, in nachtwaken (= als ik ‘s nachts niet kan slapen - AvdS) over U peins (=

nadenk - AvdS). (3) Hij kan niet zonder God en voelt zich diep één met Hem: Mijn ziel is aan U verkleefd

... (3) 

Ken je ook die gelukkige momenten voor zijn troon? Zoals de dichter Asaf zegt: Het is mij goed nabij

God te zijn,... Ken je dat? (4) 

Ken je het boekje: ‘Komt de christen voor Gods troon?’ al?

Bestel het hier: http://kommm.nl/pages/boeken/bestellen.php .

Uit de Bijbel:

(1) Psalm 28:1-2.

Tot U roep ik, HEER, mijn rots; ...

Hoor naar mijn luide smekingen,

als ik tot U roep om hulp,

en mijn handen ophef
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naar uw binnenste heiligdom.

(2) Psalm 28:6+7b.

Geprezen zij de HEER, want Hij heeft gehoord

mijn luide smekingen...

Daarom juicht mijn hart

en loof ik Hem met mijn lied.

(3) Psalm 63:2-9.

O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik,

mijn ziel dorst naar U,

mijn vlees smacht naar U,

in een dor en dorstig land, zonder water...

Want uw goedertierenheid is beter dan het leven;

mijn lippen zullen U roemen.

Zo wil ik U prijzen mijn leven lang,

in uw naam mijn handen opheffen.

Als met vet en merg word ik verzadigd,

mijn mond looft met jubelende lippen,

wanneer ik aan U denk op mijn legerstede (= op mijn bed - AvdS),

in nachtwaken over U peins...

Mijn ziel is aan U verkleefd, uw rechterhand houdt mij vast.

(4) Psalm 73:28a.

Maar mij aangaande (= maar wat mij betreft - AvdS), het is mij goed nabij God te zijn.
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